
Adventstafel 2023 “Weet jij hoe laat het is?” 

Thema van Kind op Zondag 

 
Uitleg rondom het thema. 

'Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ betekent. 
Advent is een periode van verwachten, van reikhalzend uitkijken naar wat komt.  
Bij verwachting speelt tijd een belangrijke rol: hoe lang duurt het nog? Je kunt op je horloge of op 
de kalender kijken om te zien hoever de tijd gevorderd is. Maar soms kun je ook aan andere 
dingen zien of je verwachting al bijna vervuld wordt. De Bijbelverhalen vertellen ons hoe mensen 
met een ‘vooruit-ziende’ blik hebben uitgekeken naar de komst van Jezus. 
 
Het thema van deze periode is: Weet jij hoe laat het is?  
We kijken dus uit naar wat komen gaat en vragen ons af: Is het al zover? Zowel op zondag in de 
kerkdienst als thuis leven we toe naar kerst. 
Dat doen we niet alleen door op de klok en de kalender te kijken om te zien hoe lang het nog 
duurt, maar ook door te luisteren naar verhalen. In de lezingen wordt verteld wat er te gebeuren 
staat, over een kortere of langere tijd.  
Wie de verhalen uit de Bijbel hoort, weet hoe laat het is: God komt naar de mensen toe. 
Op 17 december kiest Kind op Zondag voor de Jesaja-lezing! Deze gebruiken we ook bij de 
Adventstafel. 
 
Het thema van het adventsproject vraagt al bijna vanzelf om een klok.  
Daar hebben we dan ook voor gekozen. 

U kunt de Adventstafel ook in een eenvoudiger vorm maken: U kunt bijv. een klokje op een 
houten plank zetten, de lichtjes erbij zetten en de afbeeldingen ernaast. Elke zondag steekt u een 
kaarsje aan en leest de teksten en de vraag van de zondag.   

We wensen u een goede Adventstijd toe en een mooi Kerstfeest. 

 

Gerda van der Schilt en Janny van der Voort 

 



Werkwijze: 

Wij gebruiken een ronde presenteerplank van 40 cm doorsnee. Onder de krans met klok een 
paars doek. Met Kerst een wit doek en een grotere (goudkleurige) kaars. De grote waxinelichtjes 
zijn aan de buitenkant bekleed met paarse Washitape. 

Rondom de schaal kunt u met kerstgroen werken, geschikt hiervoor is dennengroen in 
verschillende kleuren, hedera, kleine laurierbladeren, taxus (giftig) en daar bijv. dennenappeltjes, 
rode bessen en bloemen (net Kerst). Wij hebben gekozen voor een kunststof kerstkrans en de 
klok daar ingezet. 

De cijfers zijn met plakletters op de klok aangebracht. De wijzers zijn 2 verfroerhoutjes. Je kunt ze 
vastzetten met buddy’s. Op de wijzers plakt u elke week de Schriftlezing passend bij de zondag en 
de vraag om bij stil te staan. Bij elke adventszondag wordt een kaarsje gezet, met daar naast op 
een standaardje de afbeelding die past bij deze zondag. Deze vindt u op de laatste bladzijde van 
dit document. Foto’s van de klok staan per week naast de afbeelding. 

Op de foto’s ziet u dat wij gekozen hebben om alle teksten te laten liggen in de Adventsweken, 
met Kerst is er alleen de Bijbellezing en een kerststalletje met een ster er naast. 

Als u thuis deze Adventstafel met kinderen gebruikt, kunt u, indien u dat leuk vindt, de zondag 
extra bijzonder maken door er voorwerpen bij te doen die passen bij de verhalen.  

Voorwerpen kunnen zijn: 
1e advent: een verrekijker 
2e advent: een schaaltje water 
3e advent: een duif 
4e advent: een engeltje 
Kerst: ster in het midden op de wijzerplaat of naast de kaars en een klein stalletje bij 12.00 uur of 
op de wijzers van de klok. 

Op de zondagen kunt u de kaarsentekst lezen als u de kaars aansteekt, de Bijbellezing doen en de 
vraag stellen aan uzelf of anderen. Een moment om stil te staan! 

Kaarsentekst: 
Steek elke zondag een kaarsje aan, zo ga je op weg naar Kerst. Als tekst is geschikt: 

Het is Advent, een kaars gaat aan. Een mooi moment, om even stil te staan. 
Het is Advent, twee kaarsen gaan aan. Een mooi moment om even stil te staan. 
Het is Advent, drie kaarsen gaan aan. Een mooi moment om even stil te staan. 
Het is Advent, vier kaarsen gaan aan. Een mooi moment om even stil te staan. 
Het is Kerst: het grote Licht gaat aan. Een Kind is ons geboren, de Zoon van God. 
 
Teksten om op de wijzers te plakken: 
1e advent: Marcus 13: 24-37 Waar kijk jij naar uit en wat hoop jij te zien? 

2e advent: Johannes 1: 19-28   Een nieuwe tijd komt er aan. Op welke wijze ervaart u Gods  
nabijheid? 

3e advent: Jesaja 65: 17-25 Hoe ziet voor u de nieuwe hemel en nieuwe aarde er uit? 

4e advent: Lucas 1: 26-38 Voor God is niets onmogelijk. Is dat ook wat u gelooft? 

Kerst: Johannes 1: 1-14   

 



Hieronder staan de afbeeldingen die u bij de adventzondag kan plaatsen, met daarnaast foto’s, 
zodat u een idee krijgt hoe het er per week uitziet. 
Eerste week: een sobere Adventstafel met groen.  
Tweede week: het groen aanvullen met kleine dennenappeltjes. 
Derde week: het groen verder aanvullen met paarse bessen/bloemen. 
Vierde week: het groen verder aanvullen met kerstballetjes.  
Kerst: wit kleed onder de klok, witte bloemen in de krans. 

1e advent 

                
De wachter 

2e advent 

                   
Johannes 

3e advent 

 
Visioen van Jesaja 

4e advent 



     
Bezoek van de engel aan Maria   

 

Kerst  


